
  

04.04.2025 “Behoren Tot De Goeden” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

ِ له ِِِِوه ِالَلَّٰ ته حْمه ِره ِانَِه عا ً طهمه وْفاًِوه ادْعُوهُِخه اِوه حِهه ِاصِْلَه تفُْسِدُواِفِيِالْهرْضِِبهعْده
ِالْمُحْسِن۪ينهِ  قهر۪يبٌِمِنه

ِ ِالنَهبِيَُ قهاله اِلِْْثْمُِٱوهِِلْخُلُقِ،ٱِحُسْنُِِلْبِرَُِٱ :صلى الله عليه وسلموه اكهِِمه ،ِفِيِحه دْرِكه كهرِهْتهِِصه ِِأهنِِْوه
لهيْهِِِيهطَهلِعهِ  لنَهاسُِٱِعه

 

Geliefde gelovigen, 

Vandaag wil ik het hebben over het doen van 

goedheid en het behoren tot de goede mensen. 

Goedheid is een eigenschap die een mens dichter 

bij zijn Heer brengt. Allah zegt in de Koran: 

"Voorwaar, de genade van Allah is nabij voor 

degenen die goed doen." (A'râf, 56) De Koran 

benadrukt de beloningen voor degenen die goed 

doen: "Wij zullen degenen die goed doen meer 

geven." (Bakara, 58) "Waarlijk, Allah houdt van 

degenen die goed doen." (Bakara, 195) 

De ware goedheid is niet alleen het helpen van de 

behoeftigen, maar ook vergevingsgezindheid, het 

overwinnen van woede en geduld tonen tegenover 

onrecht. Onze Profeet صلى الله عليه وسلم gaf het mooiste voorbeeld 

van goedheid door tijdens de verovering van 

Mekka de Mekkanen te vergeven, ondanks alles 

wat zij hem en zijn metgezellen hadden 

aangedaan. 

Beste Moslims, 

Goedheid geldt niet alleen tegenover mensen, 

maar ook tegenover dieren en de natuur. Onze 

Profeet صلى الله عليه وسلم zei: "Een vrouw ging de hel in vanwege 

een kat die ze opgesloten had en niet gevoed had." 

(Buhârî) 

Malik bin Dinar toonde geduld tegenover de 

kwellingen van zijn Joodse buurman en zei: "Allah 

zegt: 'Zij die hun woede beheersen en mensen 

vergeven.'" Dit leidde ertoe dat de buurman zich 

bekeerde. 

Laten we ons aansluiten bij degenen die goedheid 

doen en vergevingsgezind zijn, en ons distantiëren 

van haat en extremisme. 

Laten we eindigen met een hadith: "Een glimlach, 

het leren van goedheid, en het opruimen van 

schadelijke dingen zijn allemaal vormen van 

liefdadigheid." (Tirmizî) 

Moge Allah ons helpen om goede mensen te zijn. 


